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Beste opleiders,

Een korte terugblik past in deze tijd van het jaze} een speels oog naar 2010.
Het was een bewogen jaar, als huisarts én alsrtsopéeider.

De vele veranderingen die we in de praktijk (mogterdergaan worden niet door
iedereen als nuttig en prettig ervaren. Vergadenngnderhandelingen, onbegrip in
Den Haag, tegenstrijdigheden in beleid, ketenzarfyactionele bekostiging samen
met bezuinigingen en zonder indexering...en dan haks® gelukkig nog een
normaal spreekuur, waarin we even echt huisartadwuaijn.

Van de opleiding komen dan nog zaken als compefamtiiel, aios op de post,
opleiders in de wacht, ComBel en dan tussendoaikgg) nog een aios, om mee te
kunnen filosoferen over “ons” vak, onze drijfveréan toekomstplannen, hun
bevliegingen en bevlogenheid.

Het eind van het jaar nodigt uit tot reflectie: heéet gegaan, voelt het in balans
zoals ik dat wil, wat wil ik anders en wat is da@ownodig.

En natuurlijk is de persoonlijke balans, privé, mete naasten, van het allereerste en
allergrootste belang.

Velen van jullie en ik niet minder, vonden het D02 erg vervelend dat er een overtal
aan opleiders was door inconsistent beleid vanidestar. Opleiders die enthousiast
wilden opleiden maar dit niet mochten en wij alstitoiut die dit moesten handelen.
Vanaf september 2010 start een extra groep, zedatéen weer continu kan doen
wat leuk is aan opleiden: aios zien groeien inransie vak.

Een ander voornemen: Wij willen in 2010 de samekingrverder aanhalen en dat
faciliteren. Op basis van interesse en met bojefeovis. Ik kom daar in de
nieuwsbrieven op terug.

Als laatste een persoonlijk voornemen: momentenrgfectie, met invallen hoe het
verder zou kunnen gaan, maar ook momenten om iniéeén nu te blijven, te
genieten van de dingen die al wel goed gaan.

Ik wens iedereen en jullie naasten prettige dagesea goed 2010!

Hartelijke groet, Rien



